Ethiopié
Jimma - Leuven: 5647 km
18 jaar in Belgie

| €n omdat zij zo blij is met haar vijf kinderen,
wilde Roza meer kinderen gelukkig maken |

Met de energicke Roza nemen we een kleine
duik in Oost-Afrika. De vader van Roza was
een [taliaan. Hij werkte in Ethiopié voor de
water- en elektriciteitsvoorziening. Hij groei-
de uit tot een ware Ethiopiér. Later vertrok hij
naar zijn zus in Argentinié en de moeder van
Roza voedde daarna het gezin alleen op. Roza
werd boekhoudster en heeft dertien jaar in de
Commercial Bank of Ethiopia in Addis Abeba
gewerkt. Intussen nam de dictatuur toe.
Achttien jaar geleden vluchtte Roza met
haar ex-man naar ons land. Hun kinderen kwa-
men later naar Belgié. Hun jongste dochter
Misgana werd hier geboren. Na de echtschei-
ding stond Roza er alleen voor in een vreemd
land. Ze was heel even de draad kwijt. Geluk-
kig heeft God haar geholpen en was er vriendin
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van Emnet Solomon.

Vanaf 2001 kreeg Roza haar handen vrij
om via het ocMw te werken als hulpbediende in
de Leuvense Integratiedienst. Daarna trok ze
het land rond met Wereldkleur en gaf ze ate-
liers in scholen, bij senioren en in verenigin-
gen: over koffieceremonies, kalligrafie, juwelen
maken, Ethiopische cultuur en ook koken. Ze
tolkt voor nieuwkomers in opvangcentra, bij de
rechtbank en bij onthaalbureaus.

Misgana, de naam van Roza’s jongste doch-
ter, betekent ‘bedankt’ op een respectvolle
manier. En omdat zij zo blij is met haar vijf
kinderen, wilde Roza meer kinderen geluk-
kig maken. Ze stampte de ngo Misgana uit de
grond om voor wezen te zorgen in Ethiopié,
Kinderen kiezen niet waar ze geboren worden
en ze kiezen evenmin dat hun ouders ziek wor-
den of doodgaan... Ze verdienen het dat iemand
voor hen zorgt en hen naar school 1

aat gaan.
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Ook de Engelstalige Pin
christelijke centrum in Sint(
The General Council of God,
Pinksterkerk in Leuven, Brus
pen, de parochie van Blauwput
Kessel-Lo en ook tal van individ
in Belgié en Italié bieden hulp. Vi
ciale werk dat Roza doet, ontsj
christelijke geloof. Ze toont het |
leven en biedt het aan de anderen
moeten sterker worden en lere
te zorgen in alle vrijheid. Zij be
kracht dat er prachtige dingen k
en uit problemen. Ze gelooft ook

doet, goed ontmoet.



Hilde, de meter van Misgana, die haar door die
periode loodste.

De eerste jaren - met een groot gezin - had
Roza geen tijd om buitenshuis te werken. Sa-
men met de kinderen leerde mama Nederlands.
Ze ontwarde de knopen van de maatschappelij-
ke problemen: scholen, wonen... Intussen zijn
er al twee kinderen getrouwd en werd ze oma
van Emnet Solomon.

Vanaf 2001 kreeg Roza haar handen vrij
om via het ocMw te werken als hulpbediende in
de Leuvense Integratiedienst. Daarna trok ze
het land rond met Wereldkleur en gaf ze ate-
liers in scholen, bij senioren en in verenigin-
gen: over koffieceremonies, kalligrafie, juwelen
maken, Ethiopische cultuur en ook koken. Ze
tolkt voor nieuwkomers in opvangcentra, bij de
rechtbank en bij onthaalbureaus.

Misgana, de naam van Roza’s jongste doch-
ter, betekent ‘bedankt’ op een respectvolle
manier. En omdat zij zo blij is met haar vijf
kinderen, wilde Roza meer kinderen geluk-
kig maken. Ze stampte de ngo Misgana uit de
grond om voor wezen te zorgen in Ethiopié.
Kinderen kiezen niet waar ze geboren worden
en ze kiezen evenmin dat hun ouders ziek wor-
den of doodgaan... Ze verdienen het dat iemand
voor hen zorgt en hen naar school laat gaan.

Roza zoekt hier sponsors om haar plan te
verwezenlijken. De steun van Vlaamse peters
en meters is nodig om de tweehonderdvijftig
wees- en straatkinderen van Misgana die zij
onder haar hoede neemt, te helpen. Roza gaat
geregeld kijken en stuurt de schoolrapporten

en andere verslagen over haar oogappels naar
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de sponsors. Fir zijn zelfs al twee
aan de universiteit studeren!

Ook de Engelstalige Pink
christelijke centrum in Sint-Ge
The General Council of God, de
Pinksterkerk in Leuven, Brussel
pen, de parochie van Blauwput en !
Kessel-Lo en ook tal van individu
in Belgié en Italié bieden hulp. Veel
ciale werk dat Roza doet, ontsprin
christelijke geloof. Ze toont het in I
leven en biedt het aan de anderen a
moeten sterker worden en leren voc
te zorgen in alle vrijheid. Zij bewijst
kracht dat er prachtige dingen ku
en uit problemen. Ze gelooft ook
doet, goed ontmoet.
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